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Nieuwsbrief 29 september 2023

Het is Werelddierendag aanstaande woensdag!

De zondagsdiensten

Sint Jan Maastricht, Schrift en Tafel

Zondag 1 oktober is de ‘zesentwintigste zondag door het jaar’ en ook de zogenaamde
Israél-zondag. Deze zondag wil de band benadrukken die de christenheid heeft met het
Joodse volk en Israél. Vanuit het Joodse geloof met zijn eigen wijsheid is het christelijk
geloof ontstaan, waarin met name Pasen en Pinksteren centraal staan die uit Joodse
feesten zijn ontsproten. Jezus, ook Jood binnen het volk van Israél, kende deze en
andere typisch Joodse feesten als geen ander, en gaf er een nieuwe betekenis aan. Dat
was een wezenlijk onderdeel van het doel van Jezus’ ‘Messiaanse’ roeping.

Onze eredienst probeert de roeping, die Jezus als bijzondere opdracht van God tijdens
zijn leven ontving, te bezien aan de hand van het verhaal over de zogenaamde 'Syro-
Fenicische vrouw’ uit het Evangelie naar Markus, hoofdstuk 7. Deze ‘heidense’ en
daarmee ‘onreine’ vrouw, een vreemdelinge, zoals ooit Ruth, trekt op bijzondere wijze
Jezus in Gods Naam over de grenzen van zijn eigen leer en visie heen. Nieuwe grenzen
worden overgestoken naar een wereld van Gods Liefde, Vrede en Gerechtigheid. Zijn
Koninkrijk kome...dat ons, mensen, tot deelgenoot maakt om in zijn Heilige Geest verder
te gaan, de toekomst in...wat ons ook maar moge toe-komen...

Ds. Frans Bouwen,
predikant van de Nederlandse Protestantse Gemeente rondom het meer van Geneéve




Voorganger:

Organist:

Gemeentelid van dienst:
Diaken van dienst
Kindernevendienst:

Ds. Frans Bouwen
Ineke Schuit-Romeijn
Henk van Gelderen
Hanske Kamphuis
Veerle Rietveld

Zondag 1 oktober om 10.00 uur
Sint Jan
Vrijthof 24 Maastricht

Via Kerkomroep

chauffeur te vinden die u op kan h

't Gulperhoes Gulpen

Autodienst
Maastricht.

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar Lyda
en Chris van Leeuwen 043-3540110 of 06-13136318. Zij co6rdineren het vervoer en zullen proberen een

alen (en terug brengen)

Voorganger:

Muziek:

Dienstdoend gemeentelid:
Kindernevendienst:

Ds. Agnes Hana
Christine Moraal
Paul Moraal
Jody Martens

Zondag 1 oktober om 10.00 uur
't Gulperhoes
Rosstraat 5 Gulpen

Kloosterkerk Valkenburg

Voorganger:
Muziek:
Dienstdoend gemeentelid:

Ds. Ruud Foppen
Cariene Groen-Zwart
Marieke Mourik, de Goede

Zondag 1 oktober om 10.00 uur
Kloosterkerk

Oosterweg 1 Valkenburg

Via Kerkomroep

Auteursrechten Kerkberichten

In Kerkberichten van juni-juli 2023 staat in het voorwoord twee keer de zin ‘Zittend
in het gras, leunend tegen bomen, luisteren en zingen wij: wij dromen onze dromen’.
Hierbij is helaas niet de auteur Jan Marten de Vries vernoemd en is zijn toestemming
voor gebruik van het citaat niet gevraagd. De PGMH is met hem in overleg over de
afhandeling van de auteursrechten hiervan.

Marije Bijleveld, redactie Kerkberichten

Van beleid naar actie

proberen u te helpen.

Emilie Hilbers, scriba

Uit de Kerkenraad

Tijdens de vergadering van de Kerkenraad op 21 september hebben we met name
gesproken over de concretisering van het Beleidskader 2024-2027. We hebben
teruggekeken naar de resultaten van de Gemeenteavond op 14 september en de reacties
die we per mail hebben ontvangen. Het was fijn te merken dat zo velen bereid zijn om
hun visie te delen. In de komende weken stellen we het Beleidskader bij, zodat het
vastgesteld kan worden in de Kerkenraad van 26 oktober.

Maar wat eigenlijk zeker zo leuk is — en ook wel een beetje spannend - is dat we aan alle
raden, werkgroepen en taakgroepen in onze gemeente hebben gevraagd om het
Beleidskader concreet te maken in de vorm van een jaarplan 2024. Wat je wil je met
jouw groep bereiken, hoe wil je dat gaan doen en wat heb je daarvoor nodig? Dat hoeven
geen ellenlange plannen te worden, maar gewoon een lijstje met acties die je graag in
2024 wilt gaan uitvoeren, en wat die eventueel gaan kosten. Door die ideeén te delen,
kunnen we elkaar inspireren, en wellicht ook van elkaar leren. Wordt vervolgd dus.

De voorzitter van de Kerkenraad Dirk Ouwehand is de komende weken op vakantie. Voor
dringende zaken kunt u een bericht sturen naar: scriba@maasheuvelland.nl. Ik zal dan
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Vanuit de kern Maastricht

Avondmaalsviering 1 oktober in de Sint Jan

Deze zondag is er weer een Dienst van Schrift en Tafel in de Sint Jan.

We hebben u eerder via de nieuwsbrief laten weten dat we de wijze van vieren in
Maastricht willen herzien en deze zondag zullen we voor de eerste keer volgens de
nieuwe werkwijze gaan vieren.

Nog even kort voor gemeenteleden die het vorige bericht hierover hebben gemist:
Vanuit de kern Maastricht zijn er de afgelopen periode diverse signalen gekomen dat de
oude wijze van vieren van het avondmaal er niet aan meewerkt om er een goede,
gemeenschappelijk viering van te maken. Vooral het gebruik van de kleine glaasjes, met
daarbij het logistieke probleem van ‘waar drink ik het op’ en ‘wat doe ik er mee’, leidde
bij sommigen tot het ontbreken van een gevoel van gezamenlijk vieren en veroorzaakte
regelmatig ook een rommelig geheel in looproutes. De ontvangen signalen waren
aanleiding voor een gemeenschappelijk overleg van de Taakgroep Vieren kern Maastricht
en de diakenen op 28 augustus.

Daaruit is het volgende voorstel gekomen:

We maken geen gebruik meer van de kleine glaasjes, maar van 4 traditionele bekers,
waarvan er 2 worden gevuld met wijn en 2 met druivensap. Ook delen we het brood
vanaf 2 schalen in plaats van 1 schaal. Dit brood wordt gedoopt in de wijn of het
druivensap. Gemeenteleden drinken niet direct uit de beker.

Voor in de kerkzaal staat een predikant met een schaal brood en het gemeentelid van
dienst met een schaal brood. Aan weerszijden twee gemeenteleden met wijn en
druivensap (in totaal dus 4).

We vieren het avondmaal nog altijd lopend en gemeenteleden kiezen vooraf voor de
linker- of de rechterroute. Nadat u brood heeft ontvangen doopt u dit in wijn of
druivensap en loopt dan rechtsom of linksom achterlangs en met een boog terug naar uw
zitplaats.

Dus voorlangs komen de deelnemers aan het avondmaal aanlopen en na het eten van
brood met wijn/druivensap lopen we door naar achter de preekstoel en dan links of recht
terug naar de eigen plek.

In november zullen we nogmaals op deze wijze vieren. Daarna volgt een evaluatie met
de Taakgroep Vieren van de Sint Jan. Uw feedback is ook van harte welkom. Het verzoek
is wel om dit op de mail te formuleren naar diaconie@maasheuvelland.nl en geen
individuele medewerkers aan het avondmaal hierop aan te spreken. We willen dit graag
centraal en gebundeld binnen laten komen om zo snel een overzicht te krijgen van
eventuele verbeterpunten.

Ik wens allen zondag een hele gezegende viering toe.

Baukje Vrieswijk
Voorzitter College van Diakenen
Mede namens de Taakgroep Vieren kern Maastricht

Terug- en vooruitkijken

Het was zondag weer een mooie dienst met ds. Rachelle van Andel.

Komende zondag mogen we ds. Frans Bouwen verwelkomen, predikant van de
Nederlandse Protestantse Gemeente rondom het meer van Genéve. In deze dienst vieren
we met elkaar de maaltijd van de Heer.
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Niet in beeld willen?

Via via hebben we vernomen dat er wat mensen zijn, die er problemen mee hebben dat
ze door de streaming in beeld kunnen komen op Kerkomroep. Om hen tegemoet te
komen reserveren we de achterste rij van het midden vak recht tegenover de preekstoel
(op het steen) voor deze mensen. Zij komen dan niet in beeld. Mocht die rij niet
voldoende zijn, meldt het mij, dan kijken we welke plekken we nog meer streamingsvrij
kunnen maken.

Elly de Haan - Verduyn, vice voorzitter Kernraad Maastricht

Antependia voor kerkdiensten 't Trefpunt

Voor de maandelijkse kerkdiensten in 't Trefpunt zijn
prachtige antependia ontvangen. Bekijk ze en lees er over
in de bijlage.

De eerstvolgende dienst is op donderdag 19 oktober om
15.00 uur.

Een goede gelegenheid om ze in groot formaat te zien!

Helma Bannink, redactie

Tolkiensaga

De maand september is voorbij, dat betekent dat de Tolkienexpo terug naar Belgié
verhuist. In oktober valt ze te bewonderen in de bibliotheek van Oranjestad Diest (B).
Tijd om kort te reflecteren dus. De Tolkiendag op 2 september lokte volk uit Belgié,
Duitsland en Nederland naar de Sint Janskerk. Zelfs de Russische Tolkienvereniging was
vertegenwoordigd. De pers was uitgebreid gecontacteerd, maar daar kwam geen reactie
op, tot een journalist uit verlof terugkeerde. Dat resulteerde in een volle pagina in De
Limburger. Een NRC-redacteur (en Tolkienfan) raakte vanwege treinproblemen niet tot
Maastricht maar gaf toch aandacht aan de Tolkienexpo. Mijn boekje Tolkien Tour werd
regelmatig gekocht. Op de vele dagen dat ik in de Sint Jan aanwezig was om zwarte
doeken over de draak te hangen of weg te halen, ging dat telkens om een 5-tal stuks.
Baliemedewerkers kregen positieve reacties van bezoekers. Via sociale media gingen
selfies rond van de kerk want de draak was populair bij jong en oud. Voor mij was dit
alles ook een test om te kijken of/hoe evenementen te organiseren zijn in de Sint Jan.
Met de verhuurdersploeg was er een fijn contact en er werd steeds oplossingsgericht en
flexibel gedacht. Soms stonden toeristen vanwege een huuractiviteit voor een gesloten
kerkdeur, maar dit was gelukkig een minderheid. Vanuit de kerkgemeente kwamen
hoofdzakelijk positieve reacties. Die meerderheid wens ik te danken voor jullie openheid,
het in bruikleen geven van boeken, het doneren van boeken/CD en krantenartikelen,
jullie bezoek op de Tolkiendag, jullie vele complimenten en het verspreiden van de
Tolkien Tour naar jullie (klein)kinderen. De voorbereiding kostte me meer dan een jaar
maar ik denk dat de opzet (de kerk in het vizier brengen van jongeren) gelukt is. Hoe
duurzaam dat is, valt nog af te wachten. Mensen die het boekje kochten, leveren volgend
seizoen mogelijk nieuwe bezoekers aan. Het is nu tijd voor iets anders. Na mijn
kaartenexpo en Tolkienexpo is de torenkamer beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Wie
engageert zich?

Arjan van der Star




Archiefdonatie

Ooit gehoord van “De Ploeg”? Het was een maandblad voor jongeren van de Sint Jan.
Opgericht in 1936 stierf het een stille dood bij de start van de Tweede Wereldoorlog. De
volledige reeks hebben we nu beschikbaar dankzij de vriendelijke donatie van de heer
Gerard Roll. Speciaal hiervoor reisde hij uit Heeze om afgelopen zondag 24 september de
kerkdienst in de Sint Jan mee te volgen en een kaft met documenten te bezorgen. Die
kaft was zorgvuldig bijgehouden door zijn moeder en bevat naast “"De Ploeg” o.a. oude
kerstdienstblaadjes en folders uit de jaren 1920 en 1930. Je voelt daarin dat er nood was
aan erkenning in het rooms-katholieke Zuid-Limburg, dat er saamhorigheid was. Gerard
Roll is koster in de protestantse kerk van Heeze. Hij bezoekt sporadisch nog de Sint Jan
want hij heeft hier zijn belijdenis gedaan in 1966. Vader Chris Roll staat vermeld op de
borden “ouderlingen” en “notabelen”. Hij leerde in de Sint Janskerk Elfriede Ogg kennen
en stichtte in 1936 “De Ploeg”. Ze deden gezamenlijk hun belijdenis en trouwden in 1938
in de Sint Janskerk. Zijn professionele leven sloot Chris Roll in 1975 af als afdelingschef
in de Radiumfabriek aan de Fort Willemweg (waar ik mijn auto parkeer om naar de Sint
Jan te wandelen). De heer Gerard Roll vindt het belangrijk dat de documenten van zijn
ouders terechtkomen waar die thuishoren. Ik ben alvast dankbaar dat hij deze moeite
heeft gedaan. Ik heb de documenten ingescand en de scans terug aan hem bezorgd. Ze
zijn interessant voor historische studie. Enkele stukken krijgen mogelijk een plaats in de
nieuwe vitrinekasten.

Arjan van der Star

Startzondag op de website

De Startzondag lijkt al snel weer lang geleden.

Was u er ook bij? Wat vond u er van? Heeft u uw ervaringen al op de Padlet van ds.
Harrie de Reus gezet en alle foto’s en ervaringen van iedereen daar bekeken en gelezen?
Op onze website staan alle foto’s die Ben Theunissen heeft gemaakt en het uitgebreide
verslag van de dag. Ook leuk voor iedereen die er niet bij was om op deze manier toch er
iets van mee te krijgen.

Helma Bannink, redactie Nieuwsbrief en website.

Omazien naar elkaar

Cathy Westenberg-Heijtmeijer is maandag 25 september in Maastricht overleden. Zij is
87 jaar oud geworden en woonde aan de Alesiahof 81 te Maastricht. Met levenslust en
wilskracht heeft zij nog lang gehecht aan het leven, maar de ziekte die haar lichaam in
bezit nam werd haar te machtig.

De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 3 oktober om 10.00 uur in de grote zaal
van crematorium La Grande Suisse, Mariénwaard 61 te Maastricht. Daarna zal de
begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats Tongerseweg/Javastraat te
Maastricht. We omringen haar dochter Herma, schoondochter Danny en kleinzoon Tigo
met onze liefde en dankbaarheid voor het leven van Cathy.

Kees Vermeiden.
Stichting Leergeld: ondersteuning voor kinderen in armoede

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland wil voorkomen dat kinderen uit gezinnen
die moeten leven van een minimum inkomen op sociaal gebied uitgesloten worden. We
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zorgen ervoor dat ook deze kinderen hun sociale, sportieve en culturele vaardigheden en
kennis zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We richten ons op kinderen van 4 tot
18 jaar.

:. Indien u een gezin in dergelijke omstandigheden kent dat
. woont in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten,
-‘ i Lv Meerssen, Gulpen-Wittem, Valkenburg of Vaals, wijs hen
dan op de website
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl. Daar staat op de
homepage een eenvoudig aanvraagformulier dat ze in
moeten vullen; als ze dat zelf niet kunnen, kan een
hulpverlener of het wijkservicepunt hen daarbij helpen.

Informatie: Jane Kappers, Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u de volledige informatie over wat ze doen en hoe
ze dat doen. Wilt u vrijwilliger bij hen worden, lees dan vooral ook de bijlage!

Fototentoonstelling Humberto Tan in de Sint Jan

Zaterdag 23 september was de St Jan het decor voor de officiéle opening van de
fototentoonstelling “*Morgen gaat het beter” van Humberto Tan.

In de afgelopen jaren interviewde en portretteerde hij honderd 100(+)-jarigen uit alle
windstreken van Nederland. Hij voerde diepgaande gesprekken aan de hand van vier
vragen die hij stelde aan de eeuwelingen.

Wanneer was u het gelukkigst?
Heeft u wel eens angst gehad?

Welke levenslessen hebt u ervaren?

Heeft u nog dromen? |
o % S 4 iV /- a4

Daarnaast portretteerde hij hen en fotografeerde hun directe leefomgeving. Zowel de
foto’s als de, veelal emotionele, verhalen zijn gebundeld in een boek waarvan de
1° oplage binnen een mum van tijd was uitverkocht.
Een indrukwekkende presentatie met foto- en videofragmenten van de ontmoetingen, in
aanwezigheid van vele genodigden, waaronder een van de geportretteerden, een dame
van 107 jaar oud. De opening werd tevens ondersteund door zang, een tot de
verbeelding sprekend gedicht en uiteraard een openhartig interview met Humberto Tan.
Zijn expositie is te bezichtigen tot 17 maart 2024 in het Museum aan het Vrijthof en
mijns inziens voor belangstellenden zeer de moeite waard.

Groet,
Gerard Beerkens

Onderweg - ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten

Krantenleeskring maandag 2 oktober, 10.30 uur - 11.45 uur, Kloosterkerk Valkenburg
Iedereen neemt een krantenbericht mee waar hij/zij anderen een vraag over wil stellen.

Informatie: André van Dijk
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Welkom op de Ontmoetingsdagen Valkenburg!

Door de Gemeente Valkenburg worden op 3,4 en 5 oktober Ontmoetingsdagen
georganiseerd in de diverse gemeenschapshuizen. Een nieuwe, meer positieve benaming
van wat voorheen de Week tegen de Eenzaamheid werd genoemd. Bewoners van
Valkenburg kunnen elkaar daar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Hier doen we als
Kloosterkerk graag aan mee met onze reguliere aktiviteiten op die data, namelijk ons
wekelijkse Soepcafé, de maandelijkse Filmavond en de eveneens wekelijks gehouden
Huiskamer. Eén en ander is in het plaatselijke huis-aan-huisblad Mazjerang gepubliceerd
en we hopen natuurlijk op extra aanloop.

Als extra activiteit is er op dinsdag 3 oktober aansluitend aan het Soepcafé een
concertje in de kerkzaal. Eén van de docenten van Muziekschool Collab, gehuisvest op
de zolder van de Kloosterkerk, zal dit verzorgen.

Aanvang 14.00 uur Gitaarconcert door Simone Thijssen

Wanneer u als PGMH-er ook een kijkje wilt nemen en wilt luisteren naar het concert:
weet u van harte welkom! Koffie en vlaai staan klaar. De overige aanvangstijden vindt u
zoals gewoonlijk elders in de Nieuwsbrief.

Graag tot ziens in de Kloosterkerk!
Cariene Groen-Zwart, Ass. Beheer en Verhuur Kloosterkerk

Leesclub Eijsden Vrijdag 6 oktober komt de leesclub Eijsden weer bijeen. We
behandelen het boek: De Tunnel van A. Woltz. Tijd: 14.00 uur — 16.00 uur
Plaats: Gemeentecentrum naast de Protestantse kerk in Eijsden.

Contactpersoon: Ruud Foppen

(Be)Zin in film, woensdag 4 oktober 19.30 uur Kloosterkerk Valkenburg

De werkgroep BeZin in film organiseert iedere maand een filmavond waarop een film
wordt vertoond die uitnodigt tot nagesprek. We hebben voor dit najaar gekozen voor het
thema ‘Luisteren’

4 oktober: Une belle course.

De 92-jarige Madeleine belt een taxi om haar naar
het verzorgingstehuis te brengen waar ze voortaan
zal wonen. Ze vraagt haar chauffeur Charles langs rred i1
plekken te rijden die wat betekend hebben in haar | %

leven, om deze voor een laatste keer te kunnen zien & -
In de straten van Parijs wordt langzaamaan een
buitengewoon leven onthuld, wat Charles meer raaki
dan hij ooit had kunnen denken. Sommige taxiritten kunnen levens veranderen.
Een Franse film uit 2022 - 90 minuten.

Entree € 5,- inclusief hapje en drankje.

Informatie: Dingena Spreeuwenberg

Rondleiding herinrichting Sint Janskerk

Zoals iedereen die de Sint Janskerk bezoekt wel ziet. Er wordt gewerkt. Dat is te zien aan
de nieuwe kasten, de tussendeur, die open moet blijven om toegang te kunnen verlenen
aan de werklieden en aan bijvoorbeeld de nieuwe lampen en de infraroodpanelen in de
kerk.

Velen van u zullen weleens willen weten wanneer dat klaar is, waarom voor een bepaalde
oplossing is gekozen of wat er verder nog gaat gebeuren. Daarom leek het

de Kerkrentmeesters en mij als vertegenwoordiger van de opdrachtgever goed om u in
de gelegenheid te stellen eens nader kennis te nemen van het project. Dan lopen we
rond en bekijken alles. U krijgt een toelichting en u kunt vragen stellen.
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U bent daarvoor welkom op vrijdag 6 oktober om 11 uur. Opgeven hoeft niet. Wel
kunnen we pas voor de koffie gaan zorgen als we weten hoeveel belangstellenden er
vrijdag zijn. Dus de eerste 5 minuten zijn dan voor het aanzetten van de koffie, die we in
een pauze kunnen nuttigen. Om half een verwacht ik dat we allen weer huiswaarts
keren.

Kortom: Van harte welkom op 6 oktober!

Jelle Vegt, herinrichtingsprojecten

Podium Sint Jan: Bomen tussen hemel en aarde. Zondag 8 oktober 15.00 uur Sint
Janskerk Maastricht. Gratis toegang, vrije gave.

Zondag 8 oktober is er weer een Podium St Jan middag. Dit keer duiken we in de
geschiedenis van de St Jan, en dan met name de kerkzolder van deze kerk, en andere
monumentale gebouwen. Mede-stadsbewoner Chrys Steegmans (auteur van Bomen
tussen hemel en aarde) neemt ons mee op zijn zoektocht naar wat we normaal van
een kerk vanaf de straat niet zomaar kunnen zien, en stadsgenoot en dichter Han Berghs
maakt ons deelgenoot van zijn vertaling van die zoektocht in sfeervolle gedachten. Er is
ruimte om met beiden in gesprek te gaan over hun zoektocht; in de pauze is er een
hapje en drankje.

Aansluitend is er de mogelijkheid -- in kleine groepjes - de kerkzolder van de St Jan en
tussenverdieping en de tentoonstelling daar van dichtbij te aanschouwen. De Stichting
Vrienden van de St Jan zijn daarbij onze gastheer. Let op: deelnemers aan deel 2 van de
middag moeten goed ter been zijn, en de nauwe trap kunnen beklimmen. Zie ook
bijgaande flyer. Vrije gave.

Graag tot 8 oktober!
Mede namens Nelleke de Kruik,
Peter Wilms van Kersbergen pwvk@kpnplanet.nl 06-46705563

Klooster Wittem:

Zondag 1 okt: dierzegening op het kerkplein van het klooster, 14-15 uur
Maandagavond 2 okt: lezing over de fioretti — middeleeuwse verhalen over Franciscus
van Assisi.

Statistiek Sint Jan zondag 24 september

Volwassen/kind Collecte diaconie Collecte kerk Bijzonderheden
27/2 € 154,20 € 130,80 Ds. Rachelle van Andel

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin
collectebijdragen via de bank.

Uit de diaconie
Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen
te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede!

De diaconale collecte van deze zondag is voor slachtoffers natuurrampen
Marokko en Libié.

Twee verwoestende rampen troffen afgelopen weken Noord-Afrika: U heeft het allemaal
gevolgd op TV en radio. Eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens zware
overstromingen in Libié. Het is haast niet te bevatten. In beide gebieden is dringend hulp
nodig.
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De diaconale collecte van deze zondag bestemmen we voor beide rampgebieden.
Bovendien zal de diaconie de opbrengst verdubbelen.

Er is zoveel nood, alles wat wij geven zal een goede bestemming vinden.

Geef wat u kunt missen.

De collecte wordt van harte aanbevolen.
NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gem.
Maas-Heuvelland te Maastricht NL79 RABO 0152 12 93 59.

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie.

Namens de diaconie alvast bedankt!
Hanske Kamphuis

Collecte voor het werk in de gemeente
De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v.
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda
Maandag 2 oktober
- Krantenleesgroep: 10.30 uur Kloosterkerk Valkenburg
- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
Dinsdag 3 oktober

- Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00
informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg
Woensdag 4 oktober: Dierendag
- (Be)Zin in film: 19.30 uur Kloosterkerk Valkenburg € 5,-
Donderdag 5 oktober
- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk.
Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242)

Vrijdag 6 oktober

- Rondleiding herinrichting Sint Janskerk: 11.00 uur



mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl

Zaterdag 7 oktober
- Repaircafé: 10.00-12.30 uur 't Gulperhoes Gulpen
Zondag 8 oktober

- Podium Sint Jan: 15.00 uur
Save The Date

Dinsdag 10 oktober
- Voorbereidingsbijeenkomst kanselruil Willibrordzondag: 10.30 uur Klooster
Wittem
Vrijdag 13 oktober

- Gesprekskring 't Trefpunt: 14.00-16.00 uur Aureliushof 150 Maastricht

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de redactie: PGMHNieuwsbrief@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij

de ledenadministratie, en dat is een omweg.
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